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OVER DE AKKER 

 

 
 

Het is zestien oktober 2023 wanneer ik dit stukje schrijf. Er 
is veel verschrikkelijk nieuws geweest de afgelopen 
dagen. De strijd en de gruwelijkheden in Israël en Gaza 
beheersen het nieuws. Maar er is zoveel meer kwaad in 
de wereld. Tegelijkertijd viert op deze dag een echtpaar 
dat ze 50 jaar zijn getrouwd en kijkt een ander in 
dankbaarheid terug op een lang leven. Weer een ander 
wacht op een oproep voor een operatie en nog weer een 
ander geniet van de zon die vandaag even scheen en heel 
wat kinderen zijn blij met hun vakantie. Een dag met 
uitersten en met een grote veelheid aan emoties – zie de 
woordwolk die ik bij deze dag heb gemaakt.  
Een dag om te zoeken naar de betekenis van geloven in 
God en in Jezus in deze tijd. 
Wat is geloof in een wereld zo vol met uitersten en zoveel 
tegenstrijdigheid? 
 

Geloof om te blijven vertrouwen dat het goed komt. 
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Geloof om te blijven vertrouwen in de kracht van 
menslievendheid. 
Geloof om te blijven vertrouwen op de kracht van 
vergeving en verzoening. 
Geloof om hoop te blijven houden. 
Geloof om de moed niet op te geven. 
Geloof om het niet allemaal van mensen te 
verwachten. 
Geloof om Gods nabijheid te zoeken als rustplek en 
schuilplaats. 
 

“Wij zoeken hier uw aangezicht 
God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie, eleison”. 
 

Een dag om te bidden voor alle mensen die lijden onder 
het geweld en voor vrede. 
Een dag om te danken voor liefde en barmhartigheid, 
gerechtigheid en vrijheid. 
Een dag om je ook af te vragen: wat als ik niet zou 
geloven in God en in Jezus? Hoe zou ik dan omgaan met 
al deze uitersten? 
Zestien oktober 2023. Over twee weken wordt dit stukje 
gelezen. Hoe zal de wereld er dan uitzien? 
 

Heer, ontferm U over uw wereld. 
Geef dat wapens zwijgen 
dat mensen elkaar de hand reiken 
dat er vrede is. 
 

Ds. Ella Kamper 
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GEBED UIT DE TRADITIE 
 

 

Want allen hebben gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods (Romeinen) 

 

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen 
ras en ras, tussen klasse en klasse 

Heer vergeef het 
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar 

het bezit van wat hen niet toebehoort 
Heer vergeef het 

De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de 
aarde verwoest. 

Heer vergeef het 
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen 

Heer vergeef het 
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van 

daklozen en vluchtelingen 
Heer vergeef het 

De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en 
kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt 

Heer vergeef het 
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en 

niet op God 
Heer vergeef het 
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Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, 
elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving 

geschonken heeft (Efeziërs) 

Wereldwijd wordt dit gebed dagelijks of wekelijks in kerken 
gebeden. Het gebed is geschreven in 1958 in Coventry 
(Eng.). Toen in 1940 de kathedraal van Coventry door 
bombardementen was vernield, sprak geestelijk leider 
Dick Howard het verlangen uit na de oorlog samen met 
“degenen die onze vijanden waren een menslievender en 
meer Christus-gelijkende wereld te bouwen”. In 1958 
vormden deze woorden de basis voor het gebed dat het 
Coventry gebed is gaan heten (of Coventry Litanie). Het 
gebed benoemt de grote problemen en had ook vandaag 
geschreven kunnen zijn. Vandaag willen mensen wat niet 
van hen is en we zien het resultaat in de oorlog in 
Oekraïne, in het vreselijke conflict in Israël en de 
Palestijnse gebieden.  
We zien in het in de strijd (nog geen oorlog, maar hoe lang 
nog?) om gebieden waar waardevolle grondstoffen zijn. 
We zien de vluchtelingen en horen het bureaucratische 
gesteggel over opvang, regels over werk en inburgering. 
Het terugkerende: “Heer, vergeef het” - waar je aan toe 
kunt voegen: mij, ons, hen-  houdt de problemen dicht bij 
onszelf.  Het gebed om vrede, wat deze litanie ten diepste 
is, vrede door de bevrijdende vergeving van God, wil ons 
bewust maken van wat er in ons eigen hart leeft. Is daar 
het begin van onvrede te vinden, of juist het verlangen 
naar een menslievender en meer Christus gelijkende 
wereld.  
 
Ds. Ella Kamper 
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WERKGROEP LEVENSTHEMA’S  

 
Verkiezingsspecial! 

Op 9 november is iedereen welkom 
om 15.00 uur in Ons Gebouw voor de 
gespreksgroep rond levensthema’s.  
In ons leven is het hoe en wat in de 

samenleving waarin wij wonen en leven van groot belang. 
We leven in een democratie en dat betekent dat wij door 
onze keuzes een bijdrage kunnen leveren aan hoe de 
samenleving waarin wij leven er uit ziet. 
Op 22 november is het weer aan alle stemgerechtigden in 
ons land om te kiezen: 
Hoe moet ons land en onze samenleving waarin wij leven 
eruit zien? 
Aan de hand van verschillende verkiezingsthema’s uit 
partijprogramma’s  gaan we hier over met elkaar in 
gesprek (geen discussie, maar gesprek om van elkaar te 
horen waarom je wat belangrijk vindt en waarom iets meer 
prioriteit heeft dan iets anders). 
 

RONDOM HET GELE BOEKJE 

 
Van de Werkgroep VIS 
Allereerst: de Werkgroep VIS is weer 
op volle sterkte! We zijn bijzonder 
verheugd dat Bea Voskamp namens de 
Rank (Zetten) en Teunis Bunt namens 
de Vluchtheuvelgemeente (Zetten) de 
werkgroep zijn komen versterken.  
U bent van harte welkom bij de 
volgende VIS activiteiten in november: 
 

Streetpastor Max 
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Woensdag 8 november, 20.00 uur, Zendingslokaal te 
Hemmen. 
We leven in een samenleving waar het recht van de 
sterkste lijkt te gelden. Wat doe je dan als christen met de 
daklozen, de dronkaards, de verslaafden op straat? Geldt 
Gods opdracht om te zien naar onze naasten ook voor 
mensen die er soms, maar niet altijd, zélf voor kiezen om 
zonder uitkering, zonder onderdak op straat te verblijven? 
Mensen die zich niet willen laten helpen? Streetpastor 
Max doet zijn werk op straat, tussen deze mensen. Hij laat 
zich hierbij graag leiden door zijn bijzondere Reisleider, 
Jezus zelf. Jezus leert hem om zijn evenbeeld te 
herkennen in mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan 
alcohol, heroïne, cocaïne. Mensen die psychisch ziek zijn. 
Mensen die niet willen of kunnen werken, die stelen en 
bedriegen, zichzelf verwaarlozen en geen uitzicht meer 
hebben in hun leven.   
Max vertelt deze avond zijn eigen levensverhaal en gaat 
met u in gesprek over zijn leven en werk als streetpastor in 
Ede. 
 

Filmcafé I 
Vrijdag 24 november, 20.00 uur, De Vloedschuur, 

Heteren. 

In het eerste filmcafé wordt de film Bewogen (Moved, 
Noa Zevenbergen, 2021) getoond. 
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Filmstill uit ‘Bewogen’ (© Noa Zevenbergen) 
 
‘Bewogen’ is een onderzoek naar de uitdrukking van 
herinneringen in dans. We kunnen in woorden spreken 
over onze herinneringen, maar soms schieten woorden 
tekort. Herinneringen zitten als het ware ín ons lichaam. In 
de film ‘Bewogen’ laten de dansers zien hoe herinneringen 
tot leven worden gewekt in dans en muziek. In deze 
mozaïekvertelling worden de herinneringen van drie 
dansers met elkaar vervlochten. Weliswaar persoonlijke 
herinneringen maar met universele thema’s waarin 
iedereen zich kan herkennen: vrijheid, verwondering, de 
nieuwsgierigheid van een kind en het dragen van verlies. 
Met deze korte documentaire wil Noa Zevenbergen de 
kijker zich laten verwonderen over de (vertel)kracht van 
het lichaam in al zijn schoonheid, kwetsbaarheid en 
rauwheid.  
Noa Zevenbergen, regisseur & producent ‘Bewogen’ 
verzorgt de inleiding en het nagesprek. 
U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het 
vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of 
via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Wilt u bij het 
aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail 

mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
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adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u 
vervoer wenst of vervoer aanbiedt? 
 
Namens de Werkgroep VIS, 
Hans Brinkman 
 
 

KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 8 NOVEMBER 
 

Van harte welkom, gezellig zo in de herfst,  
om tijdens de koffie-inloop elkaar weer te  
ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot  
van een lekker bakkie koffie of thee.  
Om gewoon wat bij te kletsen over actuele dingen, over 
iets leuks/moois met natuurlijk alle ruimte om ook 
iets serieus met elkaar te delen.    
Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens 
langs. 
 
Voor woensdag 8 november van harte uitgenodigd  
van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.  
Neem gerust je buurvrouw/man, 
vriend/vriendin/kennis mee!  
 
Gastvrouwen zijn: Henny Ladestein en 

Liesbeth van Barneveld 
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KOFFIESCHENKERS GEVRAAGD VOOR DE KOFFIE-
INLOOP EN NA DE DIENST 

 
Vindt u/vind jij het leuk en zinvol om mee te helpen met 
een lekker kopje koffie in te schenken na de dienst, o.a. de 
eerste zondag van de maand en/of 1x per maand op de 
woensdagochtend tijdens de koffieinloop? 
  
U/jij kan dat doorgeven aan Ineke of Kees Roeleveld. 
Bij voorbaat hartelijk dank!! 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 

 
Zo 5 november Spreuken 9:1-18 Matteüs 25:1-13 
Zo 12 november Jesaja 48:17-21 Matteüs 25:14-30 

dienst van Schrift en Tafel 
Zo 19 november Ezechiël 34:11-17 Matteüs 25:31-46 
Zo 26 november Daniël 12:1-4 Matteüs 24: 14-35 

gedachtenis van de overledenen/ m.m.v. koor Impuls 
 

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 

 
Op 5 november wordt er in de kerkdienst stilgestaan bij 
Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op deze zondag willen 
we een inzameling van levensmiddelen houden voor het 
“Deelkastje”. 
Zoals u weet staat er onder het informatiebord bij de 
ingang van het kerkplein een kastje waar iets uitgehaald 
en ingezet kan worden. 
  
We zijn er ons als diaconie van bewust dat de 
inzamelingen niet ophouden. Dat we steeds maar weer 
vragen, vragen en nog eens vragen. De inzameling van 
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Oekraïne net achter de rug en al weer een mand in de 
kerk. 
Maar toch! Op deze dankdag uit dankbaarheid voor wat 
we allemaal hebben en/of kunnen kopen, mogen we ook 
iets voor een ander betekenen. Voor mensen in ons dorp 
of onze omgeving die soms geen middelen hebben om 
een maaltijd klaar te maken. 
  
Met uw gave hebben we dan een voorraadje om het 
kastje, als het helemaal leeg is, meerdere keren te vullen. 
Houdbare voedingsmiddelen en verzorgingsproducten zijn 
van harte welkom 
 
Alvast hartelijk dank namens allen, 
De diaconie. 
 

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 

 
Gedachtenis van de overledenen 
Op 26 november is het de zondag waarop wij in onze kerk 
de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar gedenken. 
In de nis voor in de kerk liggen de steentjes met de namen 
van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 
overleden. Hun namen zullen we in ieder geval noemen in 
de nabijheid van het licht van de Paaskaars, dat symbool 
staat voor het licht van onze Opgestane Heer. 
Gemeenteleden worden uitgenodigd om namen aan te 
dragen van naasten die zij op deze zondag willen 
gedenken. Graag vóór 22 november doorgeven aan ds. 
Ella Kamper.  
Aan deze dienst verleent koor Impuls haar medewerking. 
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ROMMELPLUSMARKT 

 
Wat fijn dat wij weer zo’n positief bericht kunnen sturen 
over de RommelPlusMarkt van afgelopen september. 
Iedere keer denken wij weer dat het niet beter kan. Maar 
ook dit jaar zijn onze verwachtingen wéér overtroffen. En 
dan spreek ik niet alleen over de opbrengst. Hoe is het 
mogelijk! 
Wat is er een weer een hoop werk verzet. Gelukkig door 
heel veel mensen. En wat was het weer fijn werken, zo 
met zijn allen aan de slag.  Het weer was prima en de 
eerste kopers stonden al anderhalf uur van tevoren te 
wachten voor het hek. Om 10.00 uur holde men het terrein 
op voor de eerste koopjes. Er is veel verkocht en de sfeer 
was als vanouds erg gezellig. Met elkaar hebben we het 
mooie bedrag van € 8.219,40,-- bijeengebracht! Veel hè? 
Daarbij moet gezegd worden dat dat grote bedrag nooit 
zou zijn bereikt zonder de internet-verkoop en de verkoop 
van de jammetjes die het hele jaar doorgaan. En wat 
misschien nog wel leuker is om te vermelden, is dat wij 
voorafgaand aan de verkoop, al een anonieme gift hadden 
gekregen van € 50,--. Hartelijk dank daarvoor. Het geeft 
ons het goede gevoel dat onze opzet (gezelligheid, 
saamhorigheid en verdienste) waardering krijgt. 
Wij willen iedereen die dit jaar weer zijn steentje heeft 
bijgedragen aan het succes, hartelijk bedanken. Wij als 
RommelPlusMarkt-commissie zijn dik tevreden. Stiekem 
denken wij alweer aan de volgende markt…. Zal het dan 
net zo geslaagd weer worden als dit jaar? Zolang wij het 
met elkaar blijven doen denken wij van wel. 
 
De RommelPlusMarkt-commissie 
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INZAMELING VOOR OEKRAINE 

 
Wat fijn dat de manden in de kerk weer gevuld werden. 
Naast alle verzorgingsmiddelen, verbandmiddelen, 
kaarsen, babyvoeding e.d. nemen we deze week voor het 
Surya Project ook een hometrainer, rolstoelen en een 
rollator mee.  
Allemaal artikelen waar behoefte aan is.  
Ook heeft de diaconie giften ontvangen, één ervan is een 
bijdrage uit de opbrengst van de rommelmarkt.  
Met Anneke, coördinator van de Oecumenische 
Werkgroep Diaconie van kerken in Nijmegen, is er contact 
geweest over de besteding hiervan.  
Zij heeft ons ervan overtuigd dat voor het bedrag van 
€ 1.250,00 een goede bestemming wordt gevonden. 
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Anneke heeft beloofd ons hierover op de hoogte te 
houden.  
Volgende week wordt er door de Hulporganisatie Neeka, 
waar het Surya project een onderdeel van is, een 
vrachtwagen met schoolmeubels richting Oekraïne  
getransporteerd, ook de ingezamelde spullen uit Nijmegen 
gaan hierbij. In november staat er een transport met 
ziekenhuisbedden gepland. 
Mooi dat veel mensen zich hiervoor inzetten. 
Alle gevers en helpers hartelijk dank voor alles. 
 
De diaconie 
 

COLLECTEN 

 
5 november Voedselbank 
Jaarlijks belandt er voor bijna 5 miljard euro aan bruikbaar 
voedsel in de vuilnisbak. Enorm zonde natuurlijk! Zeker als 
je weet dat er veel mensen zijn die dit heel goed kunnen 
gebruiken. De Voedselbank gaat deze verspilling tegen en 
verdeelt het voedsel onder de mensen die het nodig 
hebben. Want die zijn er genoeg! 
De Voedselbank verleent gratis hulp. Vrijwilligers werken 

er voor niets en voedsel wordt vaak gratis aangeleverd. 

Toch kost zo’n organisatie geld. Denk aan kosten voor 

inkoop van bepaald vers voedsel, opslag, koeling, 

materialen, uitgifte, promotie, vervoer, etc. Alle hulp is 

welkom! 

26 november Plaatselijk Diaconaal Werk 
Een collecte voor het werk van de diaconie in onze 
gemeente. 
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Opbrengst Collecte in oecumenische dienst van 
1 oktober 
Deze zondag werd de collecte bestemd voor het Wereld 
Natuurfonds voor het project: een Bosje Bomen. 
Hiervoor is er vanuit Driel € 117,15 overgemaakt.  
Het mooiste cadeau op aarde! Voor elk gegeven Bosje 
Bomen wordt een stuk bos in het Atlantisch Regenwoud 
hersteld. Dit is hard nodig – want razendsnelle ontbossing 
vernietigt meer dan alleen bos. Door het beschermen van 
gebieden, het herstellen van bossen én het voorkomen 
van ontbossing houden we regenwouden levend. 
 

JEUGDPAGINA 

 
 

Hoi allemaal, 
 
Op vrijdag 13 oktober 
speelden we met de 
KIDS uit Heteren en 

Driel Sirkelslag. We moesten 
knutselen, proeven, samenwerken 
en parcoursen afleggen. En 
ondertussen moesten we ook nog 
zoveel mogelijk stappen zetten met 
de stappenteller.  Sepp en Hugo 
waren met mij mee naar Heteren 
en we hebben een ontzettend 
leuke avond gehad (zie de foto’s).  
Sirkelslag wordt door heel veel 
jeugdgroepen in Nederland 
gespeeld en wie de hoogste score 
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heeft wint een wisselbeker en een uitje. Na 14 november 
horen we of we gewonnen hebben. Spannend! Volgend 
jaar spelen we weer mee. Jij ook?  

 
 
 

 
 
De vorige ontmoeting is helaas mijn stukje van de 
jeugdpagina niet verschenen, maar daarin vertelde ik o.a. 
over de startzondag. We hebben toen gesjoeld. Graag 
plaats ik hier nog de eervolle vermelding voor de beste 
sjoeler van de gemeente: Sepp. Hij sjoelde maar liefst 124 
punten bij elkaar. 
 
Groeten Elske Quakkelaar, jeugdouderling   
(jeugdouderling@pkndriel.nl)   
 

mailto:jeugdouderling@pkndriel.nl
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VERSLAG KERKENRAAD 19 SEPTEMBER 

 
1. Opening 

In Trouw is een artikel verschenen van theoloog 
Arnold Huijgen, waarin hij ervoor pleit dat de hel moet 
terug in de kerk. De reacties op dit artikel laten twee 
godsbeelden zien: de bestraffende tegenover de 
liefdevolle God. Het is jammer dat deze tegen elkaar 
uitgespeeld worden. Er is in de kerk terughoudend-
heid ten aanzien van de hel na de dood. Maar Ella 
vraagt zich af wat je over houdt als je de hel helemaal 
weg laat. Wij begrijpen niet alles van God en kennen 
hem maar ten dele. De hel op aarde kennen wij wel. 
Denk bijvoorbeeld aan concentratiekampen, vluchte-
lingenkampen, oorlogen etc. De hel niet als straf van 
God, maar iets dat wij zelf hebben gecreëerd.   

 
2. Kerkenraadszaken 

Vacatures diaconie: Koert heeft hiervoor twee 
kandidaten benaderd die beiden positief hebben 
gereageerd. 
 

3. Diaconie 
De voedselactie voor Oekraïne loopt op dit moment 
en duurt t/m 15 oktober. 
Forte Welzijn heeft in de Week van de eenzaamheid 
een actie met Kom erbij bankjes. Op 2 en 3 oktober 
maken we van het bankje voor Ons Gebouw van 
11.00 -14.00 uur een picknick bankje. 
Het doel voor Dankdag is een voorraad voedsel en 
verzorgingsartikelen voor het deelkastje aan te 
leggen. 
Bij het Noodfonds Betuwe komt een andere 
organisatievorm. 
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4. Kerkrentmeesters 

a. Tarieven Regels voor gebruik Ons Gebouw. De 
procesbeschrijving is opnieuw opgesteld. 
Begrafenissen gaan altijd voor, evenals kerkelijke 
activiteiten. Dit zal ook in de huurovereenkomst 
komen te staan. Aanvragen gaan via de scriba, 
besluitvorming gaat via het moderamen.  

b. Een aantal praktische punten zijn in de laatste 
vergadering behandeld: Raambekleding van de 
kerk, scheuren in de consistorie, 
rioleringsproblemen en de klimaatbeheersing in de 
grote zaal van Ons Gebouw.  
De herinrichting van het kerkplein is mooi 
geworden, maar de inrit is wat te smal. Bekeken 
wordt of deze wat ruimer kan worden gemaakt. 

 
5. Jeugdwerk 

De kliederkerk is na de zomervakantie weer gestart. 
De volgende catechese is gepland met een bezoek 
aan Oriëntalis.  
 

6. Erediensten 
De Startzondag was een leuke dienst waaraan 
iedereen meedeed. De volgende Oecumenische 
dienst is op 1 oktober. Op 22 oktober is er een 
ontmoetingszondag samen met de Vloedschuur in 
Heteren. 
 

7. Pastoraat/Wel en wee 
De meeste jubilarissen zijn bezocht. Men is nu druk 
met de jarigen. 
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8. Rondvraag 
a. De cursus Christelijke meditatie start op 5 oktober. 
b. Er zal een evaluatie plaatsvinden met de voorzitter 

van De Vloedschuur over de samenwerking.  
 

9. Sluiting 
Koert leest een gedicht van Marinus van den Berg in 
verband met Prinsjesdag en de aanstaande 
verkiezingen op 22 november. Laten we vooral elkaar 
de hand reiken. Hopelijk wordt er geluisterd naar 
mensen die het moeilijk hebben. 
 

Joke van der Borg, scriba 
 

BIJ DE BUREN: BOEKENBEURS 

 
Op zaterdag 28 oktober is er een boekenbeurs in de 
Vloedschuur in Heteren. 
Tussen 11.00 en 14.30 is iedereen van harte welkom om 
tussen de boeken te komen snuffelen en mooie 
lezenswaardige boeken te vinden. 
Er is weer van alles. Voor jong en oud. 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 
Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in 
Ons Gebouw.  
 
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover 
contact opnemen met Cora Camps: 
 
Mobiel: 06-41268002 
 
Dit graag melden tot vrijdag voor de betreffende 
zondagsdienst. 
 

VERVOER NAAR DE KERK 

 
Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk 
te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje 
naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. 
Zijn telefoonnummer is: 026-4742173.  
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van 
de Boer: 06 – 48646827.  
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KERKDIENSTEN 

 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 
 
Zondag 29 oktober 
Voorganger : Ds. S. de Kam, Maurik 
Organist : Jaap van der Spek 
Deurcollecte : Plaatselijk jeugdwerk 
 
Zondag 5 november 
Voorganger : Ds. P. Kamper 
Organist : Freek Withaar 
Deurcollecte : Voedselbank 
Koffieschenkers : Mienie en Paul Baart 
 
Zondag 12 november : Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger : Ds. J. Dorst, Nijmegen 
Organist : Janneke Bron 
Deurcollecte : Bloemen in de dienst 
 
Zondag 19 november 
Voorganger : De heer P. de Koning, Heteren 
Organist : Henk Kiestra 
Deurcollecte : Collecte voor het eigen 
  gemeentewerk 
 
Zondag 26 november : Laatste zondag van het  
  Kerkelijk jaar 
Voorganger : Ds. P. Kamper 
Organist : Jan Schouten 
M.m.v. : koor Impuls 
Deurcollecte : Plaatselijk diaconaal werk 
Koffieschenken : Louisa en Wim Griffioen 
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Zondag 3 december : 1e zondag van Advent 
Voorganger : ds. S. Hiemstra, Almelo 
Organist : Freek Withaar 
Deurcollecte : Stoelenproject 
 

AGENDA 

 
Do 26 okt. Bijbel in 1 jaar 20.00 u - Ons Gebouw 
 
Za 28 okt. Boekenbeurs 11.00-14.30 u. 
  De Vloedschuur 
 
Do 2 nov. Christelijke meditatie 20.00 u - Ons Gebouw 
 
Woe 8 nov. Koffie-inloop  10.30-12.00 u. 
  Ons Gebouw  
 
Woe 8 nov. Streetpastor Max 20.00 u. Zendings- 
 (Werkgroep VIS) lokaal Hemmen 
 
Do 9 nov. Gespreksgroep 15.00 u - Ons Gebouw 
 Levensthema’s   
 
Do 16 nov. Christelijke meditatie 20.00 u - Ons Gebouw 
   
Wo 22 nov. stemmen Tweede  stemlokaal 
 Kamer verkiezingen 
 
Do 23 nov. Bijbel in 1 jaar 20.00 u - Ons Gebouw 
 
Vr 24 nov. Filmcafe I: Bewogen 20.00 u. 
 (Werkgroep VIS) De Vloedschuur 
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ROOSTER BLOEMENDIENST 

 
29 oktober familie Bloed 
5 november familie Van Merkerk 
12 november familie De Langen 
19 november familie Baart 
26 november familie Roeleveld 
3 december familie Houweling   
 

 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 14 november 
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mail adres: ontmoetingdriel@gmail.com  
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WIE IS WIE 
 

Predikant Ds. P. Kamper, Grote Breeken 26,  
 6665 HB Driel 
 Tel. 026 - 3340915, bij voorkeur op  
 ma, di of do, tussen 8.30 en 9.15 uur.  
 Op deze dagen evt. bereikbaar via mobiel  
 nummer 06 - 49694895 
 
Voorzitter De heer K. de Langen,  
 Tuin vd Burgemeester 15, 
 6666 CZ Heteren, tel. 06 - 51113288 
 
Scriba Mevr. J.E. van der Borg,  
 Paardenbloem 84 
 6665 HE Driel, tel. 026 - 4743235 
 
Koster De heer J. Willemsen,  
 Poelmanstraat 34, 
 6665 DC Driel, tel. 06 - 57702953 
 
Kerk- Rekeningnr. NL97 RABO 0315 1039 73 
rentmeesters 
 
Diaconie Diaconie Prot. Gemeente Driel 
 Rekeningnr. NL07 RABO 0315 1576 82 
 
Collectemunten De heer D. de Jonge, Nuijstraat 6, 
 6665 CR Driel, tel. 026 - 4742740 
 Bedrag overmaken op rekeningnummer  
 NL97 RABO 0315 1039 73 
 t.n.v. PG Driel, o.v.v. collectemunten 
 
Info abonnement ontmoeting@pkndriel.nl , zie ook de  
 Informatiegids. 
 € 15,-- per jaar. Betaling uitsluitend via 
 automatische incasso 
 


